ODE AAN DESTAD

Jesse Laport

“Als Atlas de wereld draagt;
wie draagterdan Atlas?”
Femke die vroeg hetaan
de kop van haar aftrap

het antwoord was: jullie
diedragen de aarde

de toekomst van Mokum
dievindt hier zijn waarde

()

En hoeje graag zien zou
hoe 't wordt of moet blijven
en plannen gemaakt om nu
in te gaan lijven

je staataan het roer

van hetschip van ons later
de koers isaan jou met

de stad als het water

je plannen als zeilen

je stem als de trossen;
problemen als wind die
we op kunnen lossen

of: de dag als microfoon
en jij mochterin spreken
waar dacht je aan bij later -
en hoeisdatin het heden?

jullie gaven je mening

over allerhande zaken

van natuurtotinde buurt
van op school totin je kamer

over statiegeld en eenzaamheid
en als grote mensen spelen
over uit je bubbel stappen

en culturen kunnen delen

(...)

de stad is al eeuwen

zo jong en zo oud

en jij hebt haar toekomst -
zorg dat zij jou ook houdt



